
In het middelbaar doorliep ik een aantal fasen: skategirl, punker, hippie. Van de DC

SHOES Tot de riemen met studs en The Large t-shirts.

Het had niks met mode te maken. Ik stond open voor verandering en go with the

flow was gewoon mijn ding.

Helaas vonden velen mij fake. Ik had zogezegd geen eigen identiteit en liep mee

met de rest. Het raakte me enorm, maar ik kon mezelf ook gewoon niet definiëren.

Nu ik terugkijk ben ik erg blij dat ik zo openstond voor verandering. Ik apprecieer

enorm veel muziekgenres (van Graspop tot Tomorrow Land) en heb een erg

diverse vriendenkring!

Uiteindelijk was ik wel le Moi toen, ik ben altijd mezelf geweest. Ik paste me gewoon

sneller aan, aan mijn omgeving dan anderen.

Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

11-22 jaar

"SKATEGIRL, PUNKER, HIPPIE, IK WAS HET ALLEMAAL"
| LUNA (27)

PRAAT EROVER

Go with the flow was gewoon mijn ding.

Lluna, 27 jaar

Ik ben altijd mezelf geweest. Ik paste me gewoon
sneller aan, aan mijn omgeving dan anderen.

Lluna, 27 jaar

https://awel.be/babbel#chat

