
Een tijdje geleden waren er veel coming out-series op Netflix, zoals Heartstopper.

Dat gaf me een druk om te weten wie ik was. Ik begon meer over mezelf na te

denken. Wie ben ik? Waar sta ik als persoon voor? Op wie val ik? Die vragen

spookten door mijn hoofd.  

Ik besloot een leerkracht op mijn school aan te spreken. Ik vertelde dat ik dacht dat

ik op een persoon viel, niet echt op een geslacht. Dat is de eerste keer dat ik een

diep gesprek had met iemand over mijn seksuele geaardheid.  

Vorige zomervakantie leerde ik iemand kennen. We waren samen animator op een

kamp. Vanaf het begin hadden we een klik, alsof we al tien jaar beste vriendinnen

waren. Tijdens een moment met de vrouwelijke animatoren hadden we het over

liefde. Ik zei dat ik niet goed wist op wie ik val, ik had nog niet veel goeie ervaringen

met jongens. Zij vertelde dat ze lesbisch was.  

Er begon iets te groeien tussen ons. Anderen begonnen het zelfs op te merken. We

ontkenden het, maar op het einde van de week dacht ik: misschien zit er wel meer

in. Ik stuurde haar een lang bericht over mijn gevoelens. Ze antwoordde

superpositief. We belden elke dag, spraken af, en die klik was er weer. Toen besefte

ik: ik zie haar echt graag. 

Mijn coming out naar mijn ouders toe was eng. Ik durfde het niet in het echt te

zeggen. Ik wist niet hoe ze gingen reageren, dus ik deed het via een bericht. Ik

wilde het niet langer verzwijgen. Mijn ouders waren afwachtend, maar ook trots.

Toen ze mijn lief leerden kennen, was het helemaal oké. 

De rest van mijn omgeving reageerde ook goed. Mensen die er problemen mee

zouden hebben, zijn niet meer welkom in mijn leven. Ik ben nog altijd dezelfde

persoon, ook al val ik op meisjes. 

Aan jongeren die twijfelen wil ik zeggen: het is nooit te laat om te ontdekken op

wie je valt. Ik wist het pas op mijn 19e, en daar is niks mis mee. Fun fact: zij is ook

mijn eerste lief. En als je er geen label op wil plakken, is dat helemaal oké. Voel je

nooit verplicht om jezelf in een hokje te stoppen. Ik zeg altijd: ik ben gewoon mezelf
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Chat met Lumi

Maandag, woensdag en
donderdag: 18:30-21:30. Niet op
feestdagen. Je kan een gesprek
starten tot 21.15u.

11-24 jaar

"  Het is nooit te laat om je geaardheid te ontdekken” |
Saar (20) 

Praat erover

Bel met Lumi

0800 99 533. Maandag 18:30-
21:30. Niet op feestdagen.

Mail met Lumi

https://www.watwat.be/lgbtq/hoe-vertel-ik-dat-ik-lgbtq-ben
https://www.watwat.be/lgbtq/geslacht-gender-geaardheid-wat-het-verschil
https://www.watwat.be/lgbtq/hoe-reageer-ik-best-als-iemand-uit-de-kast-komt
https://lumi.sittool.net/chat
tel:080099533
mailto:vragen@lumi.be

