Waarom is er zoveel oorlog?

Door Vlaams Vredesinstituut  11-24 jaar

Oorlogen zijn er altijd geweest. Maar de beelden die je nu elke dag ziet, kunnen je
onrustig maken. Dat is helemaal normaal. Veel mensen voelen zich machteloos of

bang door het nieuws. Toch kan jij zelf ook meehelpen om aan vrede te bouwen.

Waarom vechien mensen en landen met elkaar?

Er zijn verschillende redenen:

o Land en grondstoffen: ruzie over belangrijke dingen zoals land, olie of
metalen kan leiden tot conflicten.

« Groepsgevoel en identiteit: iedereen hoort bij een groep of bij meerdere
groepen. Zo voelen mensen zich verbonden. Maar soms zien groepen of
landen elkaar als vijand. En zo komt er soms ruzie of oorlog.

o Belangrijke symbolen en overtuigingen: mensen vinden sommige dingen
heel belangrijk. Bijvoorbeeld een vlag, gebouw of heilig boek. Tonen anderen
daar geen respect voor? Of wil iemand hun geloof verplichten aan iemand
anders? Dan is er soms conflict.

¢ Veranderingen in macht: sommige periodes in de geschiedenis zijn extra
onrustig door grote veranderingen in macht. Voorbeeld: de Verenigde Staten
is het machtigste land ter wereld, maar China wordt steeds sterker. Daardoor
zijn er spanningen fussen de twee landen.

Komt er een nieuwe wereldoorlog?

Dat weet niemand zeker. Vandaag zijn er oorlogen en spanningen waardoor de

wereld onveilig aanvoelt. Het is dus logisch dat je je daar vragen over stelt.

Maar er zijn ook veel manieren om nieuwe oorlogen te voorkomen. Zelfs een
wereldoorlog. En ook jij kan actief meewerken aan vrede. In dit artikel lees je er
meer over: Komt er een nieuwe wereldoorlog?
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Praat erover

Chat met Awel (3

Maandag-zaterdag 18:00-22:00
uur. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Bezoek het forum van Awel
(&4
Deel je vraag of verhaal met

andere jongeren of reageer op
het verhaal van iemand anders.

Bel met Awel

102. Van maandag tot zaterdag
van 16:00-22:00 uur. Woensdag
van 14:00-22:00 uur. Je kan even
in de wachtrij komen.

Mail met Awel

Stuur een mail of vul het
contactformulier in.


https://www.watwat.be/media/het-nieuws-maakt-me-bang-boos-verdrietig-wat-nu
https://www.watwat.be/oorlog-en-vrede/komt-er-een-nieuwe-wereldoorlog
https://awel.sittool.net/chat
https://awel.be/forum
tel:102
https://awel.be/contacteer-ons

