
Twijfel daar maar niet over, of probeer het zeker niet te
minimaliseren.

Pesten is verschrikkelijk. Wie het meemaakt, gaat vaak door een hel. Vooral omdat

het niet ophoudt.

Slachtoffers van pesten leven elke dag in onzekerheid en angst. Angst voor de

pesters, angst voor wat er nu weer gaat gebeuren. Ze twijfelen aan zichzelf,

krijgen een heel klein zelfbeeld en vragen zich voortdurend af ‘Wat is er mis met

mij?’

Pesten is een vorm van woordelijk of soms zelfs lichamelijk geweld en dus moet er

iets aan gedaan worden.

Chat met CLB

Open ma/di/do: 17-21u. Wo: 14-
21u. Schoolvakanties:
ma/di/wo/do: 14-21u. Een
chatgesprek is anoniem.

Door Pimento 11-15 jaar

IS PESTEN ECHT ZO ERG?

PRAAT EROVER

https://www.clbchat.be/

