
Als ik iets geleerd heb in mijn eerste jaar hoger onderwijs dan is het wel dat het in

mijn omgeving allemaal verdomd schone mensen waren!

Heel mijn middelbare schoolcarrière zat ik met het idee dat er maar 1 type

schoonheid bestond. Ik was daarop gefocust net als al mijn vrienden. Maar,

iedereen heeft uiteindelijk struggles met zijn of haar lichaam. Waarom gaan we

meisjes die niet voldoen aan het schoonheidsideaal, maar die wel houden van hun

lichaam, de grond in boren? Ik vind dat ronduit belachelijk.

Iedereen is mooi op zijn manier. En dat klinkt heel cliché, maar bij deze is het ook

echt waar. Het leven is al zwaar genoeg als tiener, dan maak ik mij beter niet te veel

druk om hoe anderen er uit zien of om wat zij vinden van mijn looks.
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