
Wil je graag naar je eerste fuif of wat langer bij vrienden rondhangen maar mag je

niet van je ouders, voogden of opvoeders? Nemen ze beslissingen die je oneerlijk

vindt?

Dit kan je doen.

Praat erover met hen

Blijf met je ouders, voogden of opvoeders praten. Kies een moment waarop

jullie genoeg tijd hebben om te babbelen.

Blijf rustig. Hoe rustiger je bent, hoe groter de kans dat je hen toch kan overtuigen:

Weet je niet goed hoe je met je ouders, voogden of opvoeders kan onderhandelen?

Lees tips voor hoe je zo'n onderhandelingsgesprek kan aanpakken.

Lees meer tips voor hoe je kan praten over gevoelige onderwerpen met je ouders,

voogden of opvoeders.

Focus op je toekomst

Vind je maar geen tussenoplossing? Blijf je weinig mogen? Maak dan al afspraken

voor de toekomst.

Vraag bijvoorbeeld: vanaf welke leeftijd mag het wel? Zo heb je al iets om naar uit

te kijken.

Vergelijk niet met vrienden

Het is logisch dat je jouw situatie met die van je vrienden vergelijkt. Waarom mogen

zij iets wel en jij niet? Dat voelt oneerlijk.

Maar elk gezin is anders. Elk gezin heeft zijn eigen regels en afspraken. Het helpt

dus niet om te vergelijken.

Aanvaard dat het soms niet lukt

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan sta je volgens de wet onder ouderlijk gezag. Je

ouders mogen tot die leeftijd alle beslissingen nemen over je opvoeding.

Chat met Awel

Maandag-zaterdag 18:00-22:00
uur. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Door Awel 11-18 jaar

IK MAG ECHT NIETS VAN MIJN OUDERS. WAT KAN IK

DOEN?

Leg uit waar je mee zit. Doe dit op een beleefde manier.•

Luister naar watje ouders antwoorden.•

Probeer de reden te begrijpen. Vraag je ouders naar de reden en bekijk de

situatie door hun ogen. Misschien willen ze je beschermen? Of vinden ze je

nog te jong?

•

Denk mee aan een tussenoplossing waar iedereen zich goed over voelt.•

Kom zelf met een voorstel. Bijvoorbeeld: misschien mag je wel naar die fuif als

je grote broer meegaat?

•

PRAAT EROVER

Bel met Awel

102. Maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag 16:00-22:00
uur. Woensdag en zaterdag
14:00-22:00 uur. Je kan even in de
wachtrij  komen.

Mail met Awel

Antwoord binnen de 3 dagen
(72u).

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met andere
jongeren of reageer op het
verhaal van iemand anders.

https://admin.watwat.be/praten-met-je-ouders/met-mijn-ouders-onderhandelen-hoe-doe-ik-dat
https://admin.watwat.be/praten-met-je-ouders/met-mijn-ouders-praten-over-gevoelige-onderwerpen-hoe-doe-ik-dat
https://admin.watwat.be/praten-met-je-ouders/gelden-dezelfde-afspraken-alle-gezinnen
https://awel.sittool.net/chat
tel:102
mailto:brievenbus@awel.be
https://awel.be/forum


Zolang je dus geen 18 jaar bent, moet je de eindbeslissing van je ouders

aanvaarden. Ook wanneer je die oneerlijk vindt.

Voel je je niet begrepen of is de situatie onhoudbaar? Praat erover met JAC of Awel.

Denk je aan weglopen om op je eigen benen te staan? Er zijn andere oplossingen

dan weglopen om ergens anders te wonen. Het JAC zoekt samen met jou naar een

tijdelijke of permanente oplossing.

Lees ook: Wat zijn mijn rechten vanaf 18 jaar?
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https://admin.watwat.be/praat-erover/jac
https://admin.watwat.be/praat-erover/awel
https://admin.watwat.be/praat-erover/jac
https://admin.watwat.be/mijn-rechten/wat-zijn-mijn-rechten-vanaf-18-jaar

